
Filosofenlied! 

 
Joooo joooo joooohooohooo, filosofie! 

Joooo joooo joooohooohooo, filosofie! 
 

Wijsgeer dat ben je, wen d’r maar aan 
geen enkel vooruitzicht op een vette baan 

Je bent op zoek naar de waarheid, maar vind je die wel 

je kunt het altijd nog proberen met een waarheidstabel 
 

Zit de studie soms tegen 
gewoon blijven bewegen, want... 

 
Refrein 

Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 
Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 
Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 

maar wij ook 
Jooooo jooooo jooooohoohoo, filosofie! 
Jooooo jooooo jooooohoohoo, filosofie! 

 
Ook normen en waarden zijn gebonden aan tijd 

cultureel relativisme is nu eenmaal een feit 
Symposium, theemiddag, het klinkt wel wat suf 

maar jullie worden toch wel lekker lid van de FUF 
 

Woohoo 
’t Is nog maar een hypothese 

’t is nog lang niet bewezen, want... 

 
Refrein 

 
Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood… 

Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood… (doorgaan) 
 

Je studie is slechts tijdelijk 
maar filosofie is onvermijdelijk 

En denk je straks: ben ik net lekker op FUF-kamp geweest 
bestaat die hele teringzooi alleen in je geest 

 

Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood… 
….en begraven 

….en begraven (doorgaan) 
 

Kant 
Sartre 

Spinoza 
Heidegger 
Nietzsche 
Socrates 

 
Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood… 

…maar zij ook! 
 

Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 
Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 

Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood 
maar wij ook 

en zij ook 

Maar wij ook 
En zij ook (doorgaan) 


